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We beginnen de dienst in stilte …. 
 
Orgelspel 

 
Mededelingen 

 
Aanvangswoord  
In de werkgemeenschap Helmond hielden we de afgelopen 
weken weer een serie carrouseldiensten, waaraan vroeger Son 

ook meedeed. Nu onder de titel: Tussen hoop en vrees, 
vieringen over hemel, hel en aarde, waarmee we als 
voorgangers zijn rondgaan. 
 
Over alle drie die plekken heeft de bijbel dingen te zeggen en 
misschien wel het meeste over de aarde. Terwijl de religieuze 
fantasie van alles bedacht heeft over die andere twee plekken...  
 
Mijn aandeel was een dienst over de aarde. Het lijkt zo logisch 

dat dat de plek voor de mensen is. Maar tegelijk staat het leven 
op die aarde ook in het perspectief van die andere twee 
plekken, hoe je je die ook zou moeten voorstellen, de hemel en 
de hel... En in het evangelieverhaal uit Lucas 16 dat we gaan 
lezen komen ze alle drie voor, en met een heel duidelijk doel. 
Daarover strak meer. 
 
Aansteken van de tafelkaars 
 
Intochtslied Lied 139: 1, 2 en 5  (nieuwe psalmberijming 2021) 
 

 

 

 

Orde van Dienst 

11 februari 2024 
Kerk van de Eenheid in Christus 

in Son 
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2. Geen ogenblik ben ik alleen, 
want U bent altijd om mij heen. 
Ik, nietig mens, kan er niet bij 

dat U uw handen legt op mij. 
Ik weet dat U naar mij blijft kijken; 
hoe kan ik ooit uw Geest ontwijken? 

 
5. U vormde mij tot één geheel; 
U weefde ieder lichaamsdeel. 
Het is te groot voor mijn verstand: 
ik ben een wonder van uw hand. 
Ik prijs U, HEER, het blijft mij raken 

hoe kunstig U mij wilde maken. 
 

Bemoediging en Drempelgebed  
Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige 
die sinds het begin schepper is van hemel en aarde 
O God, keer U om naar ons toe  
En doe ons leven met hart en ziel 
Laat ons, o God, uw liefde zien 
en geef ons uw vrede. Amen 
 

Kyriëlied: Lied 299j: 1 en 2 - Om de mensen en de dieren 
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Gesproken Kyrie-intenties 
 

Glorialied Lied 867  Looft overal, looft al wat adem heeft 
zo mogelijk staande 

 
Gebed bij de opening van de Schrift 

 
Eerste lezing Genesis 2:4-9 
 
Lied 216 - Dit is een morgen  
 

Tweede lezing Lucas 16:19-31  
 
Lied: Maak ons tot het zout der aarde  
tekst Henk Jongerius, melodie lied 791; Liefde eenmaal uitgesproken 

 

2. Maak ons voor elkaar tot herders, 
dragers van de levenslast; 
mensen die het riet beschermen 
dat geknakt wordt en veracht. 
 
3. Maak ons werkers van de woorden 
die van u geschreven staan; 
mensen, door uw Geest herboren 
tot een nieuw, bevrijd bestaan. 



4 
 

4. Maak ons tot uw volk, verwanten, 
deelgenoot van brood en wijn; 

mensen die elkaar van harte 
enkel liefde schuldig zijn.  
 
Overdenking 

 
Orgelspel 

 
Lied 807: 1,2,3,6 - Een mens te zijn op aarde 
 

Toelichting op de collecte  
Collectedoel: Griekenland: noodhulp aan vluchtelingen 
Rekeningnummer: NL89  ABNA 0457 457 457 o.v.v. N015281 
 

Gebeden  
Voorbeden met gezongen acclamatie, 368c -  

 
melodie: Wim Kloppenburg 

 
Stil gebed (de acclamatie ook na het stil gebed), 
 
Gezongen Onze Vader: Lied 1006 
 
Slotlied Lied 993 - Samen op de aarde 
zo mogelijk staande 

 

Zegen 
 
Amen 

Orgelspel 
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Lied 299j 
tekst: Karel Deurloo, Componist: Christiaan Winter 

 
2. om een wereld zonder toekomst, 
om de macht die ons kleineert, 

roepen wij voor alle volken: 
Kyrieleis, ontferm U, Heer. 
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Lied 867 
tekst George Herbert, bij Psalm 150; vert. J.W. Schulte Nordholt; 
melodie Martin Shaw 

 
 

2. Loof overal, loof al wat adem heeft, 
loof God die leeft. 
De kerk zingt schoon en luid 
het lied dat niemand stuit, 
het hart is ’t bovenal, 
dat eeuwig zingen zal. 
Loof overal, loof al wat adem heeft, 

loof God die leeft. 
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Lied 216 
tekst Eleonor Farjeon, melodie Keltische volksmelodie 

 

 
 

2.Dauw op de aarde, zonlicht van boven, 
vochtige gaarde, geurig als toen. 
Dank voor gewassen, grassen en bomen,   
al wie hier wandelt, ziet: het is goed. 
 
3.Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen, 
licht dat ooit speelde waar Eden lag. 
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, 
dank opgetogen Gods nieuwe dag. 
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Lied 807 : 1, 2, 3 en 6 
tekst Huub Oosterhuis, melodie Tera de Marez Oyens 

 

 
 

2. De bomen hebben wortels 
de bomen mogen stevig staan 
maar mensen moeten verder gaan. 
De bomen hebben wortels 
maar mensen gaan voorbij. 
 
3. De vossen hebben holen 
de mensen weten heg noch steg 
zijn altijd naar hun huis op weg. 
De vossen hebben holen – 
maar wie is onze weg? 
 
6. Hoe zullen wij volbrengen 
wat door de eeuwen duren moet; 
een mens te zijn die sterven moet? 
Wij branden van verlangen 

tot alles is voltooid. 
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Lied 1006 
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Lied 993 
tekst Willem Barnard, melodie Kenneth George Finlay 

 
 

2.wat Hij heeft geschapen 

met zijn hand, zijn woord. 
Hij zal niet verlaten 
wat Hem toebehoort. 
 

3.’t Westen en het oosten, 

voor- en nageslacht, 
om zijn naam te troosten 
zijn zij aangebracht; 

 
4.om zijn naam te prijzen 
gaf Hij zon en maan, 
wijzen en onwijzen 
gunt Hij één bestaan. 
 

5.Israël, Egypte, 
stem en tegenstem, 
hoogtepunt en diepte – 
alles zegent Hem, 

 
6.want Hij zal verzoenen 
wat vijandig is, 
nieuwe namen noemen, 
voor een oud gemis. 
 

7.Kerk en wereld samen, 
vasteland en zee, 
worden ja en amen, 
ja uit ja en nee. 

 


